RARENIEN
Adieu groep 8

Een drone vliegt boven het plein van basisschool De Petteflet. Hij ziet
ouders en grootouders staan. Het is kwart voor drie donderdagmid-
dag. De zon schijnt uitbundig.
Hij filmt de tientallen kinderen die hand in hand het plein naderen;
hun juffen en meesters begeleiden hen naar de juiste plek. De kleintjes
kijken verwachtingsvol, de volwassenen glimlachen weemoedig.
Groep 8 neemt zo afscheid.
Dan spreekt de directeur heel kort. Hij kondigt de einddans aan. Een
voor een schallen de namen van de aanstaande brugklassers over het
plein. Onder luid applaus begeven ze zich in tweetallen naar het mid-
den van het plein. _
De muziek gaat aan, het aanstekelijke Petteflet-lied klinkt. De school-
verlaters dansen, om hen heen dansen alle kinderen — van de kruimel-
tjes uit groep 1 tot de groten uit groep 7. In de choreografie ligt het
verstn'jkén van de tijd verscholen.
Na afloop van het lied spreekt de directeur opnieuw kort. Over de
‘voorbeeldige jongens en meiden van groep acht gaat het. Dat de
wereld hen nodig heeft, juist nu.
De drone filmt de stilte die valt. Een jongetje kijkt omhoog, stoot zijn
buurman aan en ineens wijst iedereen naar boven, het plezier is terug.

De hele Petteflet zwaait naar de drone en daarmee naar hun groep 8.



